
 

MỘT BUỔI SÁNG  
 

Làm sao quên buổi sáng Tháng Tư  

Một buổi sáng nhìn qua cửa sổ  

Chiếc xe tăng dừng ngay góc phố  

Lô nhô nón cối - súng huơ trời !.. 

 

Đôi botte de saut ai ném vội .. 

Áo treillis vương vãi mặt đường ! 

Tôi bàng hoàng nước mắt rơi tuôn  

Ta đang giữa khúc phim lịch sử ?!  

 

Một buổi sáng đứng bên cửa sổ  

Tờ lịch trên tường - Cuối tháng Tư ! 

Tôi thấy cả tương lai sụp đổ  

Thấy đất nước rơi vào tối tăm !! 

 

Một buổi sáng Tháng Tư bảy lăm  

Những tên “ ba mươi “ đeo băng đỏ  

Qua một đêm - trở cờ theo gió  

Đứng bên đường la hét vung tay !.. 

 

Một buổi sáng cũng như mọi ngày  

Bao gia đình ấm êm…Tan vỡ ! 

Chuyến vượt biên thuyền vùi sóng dữ.. 

Chiến sĩ đi - Tử thủ - không về ! 

 

Buổi sáng Tháng Tư dài lê thê  

Như tựa phim “Một ngày dài nhất “ 

Cả bầu trời Tự Do đã mất  

Nhìn thằng con hai tuổi lòng đau !..  

 

Ngày mai rồi biết sẽ ra sao ?! 

Ôi Việt Nam ! Buồn thay vận nước !  

Khi kẻ cầm đầu khoe ngu dốt  

Đã lật sang trang sử Tháng Tư !! 

 

Bốn bẩy năm từ tờ lịch cũ  

Đất cho Tầu “thuê “ ngót trăm năm !.. 

Nước bán dần cho giặc ngoại xâm  

Nên còn mãi THÁNG TƯ QUỐC HẬN !! 

 

Hklong  
 


